De geest van Plu waart nog rond

Dames en heren.

Na het zingen van ons befaamde verenigingslied, waarvan de tekst is geschreven door Galjaard en
voor ik overga tot de overhandiging van het Excelsior jubileumboek, neem ik u mee naar onbekende
verten en breng een verhaal waarvoor in het jubileumboek geen plaats mocht zijn. Men roddelt zo
gauw. Kom, luister en huiver.

In de wandelgangen beluister je dat Excelsior één grote familie is. Is dat ook zo?

Sst..... Ja. Is er soms sprake van inteelt? Dat mag u zelf beoordelen.

Volg mij in de duistere spelonken van genen, dna, mannen, vrouwen, kinderen, zwagers, neven,

nichten en wat al niet meer. Kortom familierelaties binnen een 100-jarige.

Dat de Sievallen, Pannekoeken en Van Deursens neven of aangetrouwde neven van elkaar zijn, is
binnen Excelsior geen nieuws. Dat schreeuwen die families bij wijze van spreken van de daken. Dat ze

ook aan anderen verbonden zijn, is voor menigeen een nieuw gegeven.

Laat ik eens beginnen bij de broers Henny en Koos Sieval. Beide zijn zoons van Henk. En deze Henk
stamt uit een echte gymnastendynastie. Henks zusters Saartje, Nellie en Trina waren lid van
Concordia.

Zijn zuster Corrie trouwde met Kees Potters. Hun zoons Adri, Rudi, Fred en Kees waren lid van
Excelsior.

Naast Henk Sieval zijn of waren ook zijn broers Koos (inderdaad, oom Koos) en Bram lid van
Excelsior.

De leden Peet en Isaac zijn zoons van broer Peet Sieval.

En zus Maria Sieval trouwde met ene Pannekoek. En ziet de relatie met erevoorzitter Hans Pannekoek
is gelegd. Zijn zuster Elly was weer lid van Concordia. Ook Hans junior moest er aan geloven.
Pannekoek senior, Potters en de jongens Sieval zijn dus neven.

Nellie Sieval ging aan de haal met Majolee, in de gymnastiekwereld ook niet bepaald een onbekende
naam.

Saartje Sieval trouwde met Daan Roest. Uit dit huwelijk kwamen vijf kinderen: Theo, John en Daan
junior (leden Excelsior) en de Concordialeden Rietje en Kitty.

Serge Roest, de zoon van Daan, was al op jeugdige leeftijd Excelsiorlid.

De oudere generatie Sieval heeft ook een tante Lena. Deze Lena trouwde met Willem der Kinderen.
Hun zoon Theo is dus een volle neef van oom Koos en zijn broers.

Zowel Hans Pannekoek als de familie Roest begonnen hun gymnastiekloopbaan bij het befaamde

Leidse Donar.

Met Kitty Roest benader ik de wortels van Excelsior. Kitty trouwde met Andries van Deursen. Andries
is de kleinzoon van Excelsioroprichter Koos Plu.

Andries’ zuster, Fransje, reikte tot in de hoogste Nederlandse turnregionen. Op oma Plu kom ik zo
terug. Heeft u de lijn nog? Even herhalen: Plu, Sieval, Pannekoek, Der Kinderen, Potters en Roest zijn

dus familie van elkaar.

Weet u wie ook familie is? Galjaard.



Koos Plu had een broer en twee zussen. Zijn oudste zuster, Maria trouwde met een 23-jarige
gemeentewerker en brandweerman ... Chiel Galjaard.

Aha, Plu en Galjaard zijn dus zwagers. De lijst wordt langer. Met deze constatering duik ik nog verder
in de duistere Excelsior familiecatacomben. Volg mij

Chiel Galjaard, was de oudste zoon van warmoezenier Abraham Galjaard en Wilhelmina Duivermans.
Nadat zijn vrouw in 1914 overleed, trouwde Galjaard met donatrice Toos Kloezeman. Uit zijn
huwelijk met Plu kwamen acht kinderen: Bram, Jan, Rietje, Antoon, Koos, Anna, Chiel en Marius.
Bram was al voor 3 juli 1909 aspirant-lid van Excelsior. In april 1910 bedankte hij, maar keerde terug.
Moest hij van zijn vader? Hij bleef vervolgens tot juli 1911. Daarna schreef hij zich nog tweemaal bij
Excelsior in. Ook kinderen van Bram zien we bij Excelsior. Jan Chiel (1930-1933), Bram en Marius.
Dik is de zoon van Antoon en Hans (1941-1945 en 1946-1951) de zoon van Koos.

Weet u wie ook familie van Plu is? St..... Kettenis!

Excelsioroprichter Koos Plu was, zoals we al zagen, de zwager van Galjaard. Hoe ligt nu zijn relatie
met de andere oprichter Kettenis? Dat is eenvoudig. “Ket” is ook een zwager van Koos Plu, maar dan
van zijn vrouws kant. Plu trouwde met Francisca Catharina Carolina Verhoog. Haar zuster Bep

trouwde met Koos Kettenis.

Het is nu dus ook duidelijk waar de naam de Drie Musketiers vandaan komt. Ket-Plu-Galjaard, de drie
zwagers. Deze drie-eenheid verwijst volgens mij ook naar de drichoek van het oude

Excelsiorembleem.

Weet u wie nog meer familie is? Theo Niesthoven en Ton Niehot.

Ket had een zuster Anna. Deze Anna Kettenis trouwde met Bram Smal. Hieruit kwam zoon Bram en
dochter Anna. Deze Anna op haar beurt trouwde met Jan Nicolaas de I’Ecluse jr. He?? de 1'Ecluse?
Bekende naam. Ans werd geboren. Dat zegt natuurlijk verder niets. Dat wordt anders wanneer deze
Ans de I’Ecluse trouwt met Theo Niesthoven. Theo en zijn zoons Edwin en Ronald zijn en waren lid
van Excelsior.

En Ton Niehot? Die moet oom zeggen tegen de zoon van Ket.

[Hoe laat is het nu? U heeft nog even? Kan wel he?] Weet u wie ook tot de Excelsiorfamilie behoort?
Je gelooft het niet: Peter Logemann en Dirk Jan de Vink. Hun vaders Piet en Arie (en natuurlijk al zijn
broers: Jan, Chris, Ko en Ab) zijn volle neven van moeders kant. Duidelijk?

Excelsior kent ook nog een secretaris die naar Zuid Afrika verhuisde: Luc Mulder. Luc trouwde Arie’s
oudste zuster Klazien de Vink. De broer van Luc, Herman Mulder, trouwde op zijn beurt met Mien
Plu. Ik zie enkelen van u al knikken. U begrijpt het. Deze Mien Plu is de zuster van de moeder
van Andries van Deursen en de dochter van Excelsioroprichter Koos Plu. Opnieuw is de cirkel rond.

Even ter aanvulling: bij zijn geboorte in 1944 werd zoon Hans van Jan de Vink direct aspirantlid.

De naam de I’Ecluse is al gevallen. Vader Jan Nicolaas sr kreeg vier kinderen: Nico, Dirk, Jan, en
Bep. Jan jr zagen we al eerder. Nico, geboren in 1903, kwam in 1919 bij Excelsior. Hij was leider en
2° penningmeester.

Zijn broer Dirk volgde. Ook Dirk junior en zijn zusters moesten er aan geloven. Zij werden
donatrices..

Zuster Bep de I’Ecluse trouwde met Bram Taverne. Uit dit huwelijk kwamen voor Excelsior geen

onbekenden voort: Louis, die in Noorwegen woont en vandaag aanwezig is, Hans, Erna en Elly.



Elly trouwde tenslotte met Elie de Graaf. Ook hun zoon Frank werd bij zijn geboorte op 14 februari
1976 direct lid van de club.

Hé, hé dat was het..... Dat had u gedacht.

Weet u wie ook familie is? Wim de Koning en Sjaak Pommer uit Katwijk, de man die we daar zien
zitten/staan. Hij is de zoon van oud-voorzitter Koos. Vervolgens kennen we ook de wat oudere Sjaak,
beter bekend als de leider en sinds 1927 lid van Excelsior. En wie is dan die derde Sjaak? Dat is de
jongste zoon van leider Sjaak. Hij woont in Badhoevedorp.

Tot nu toe vrij duidelijk, dacht ik. Ik ga nu naar de aansluiting met Plu.

Er is nog een Pommer: Albrecht. Hij is de broer van Sjaak uit Badhoevedorp zal ik maar zeggen Zij
zijn dus neven van de Katwijkse Sjaak. Leider Sjaak en Koos zijn inderdaad broers. Koos was
achtereenvolgens 2° secretaris, 1° secretaris en tot slot voorzitter. Broer Sjaak was naast leider ook 2°
secretaris.

Wim de Koning is de zwager van Sjaak, de zoon van Koos, dus schoonzoon van Koos. Duidelijk?
Oké. Om het geheel nu rond te maken bied ik u opa Sjaak. Die had een zoon Jo ....... Maar ja, die
werd donateur. Hoe zit het nu met die familieaansluiting? Even terug naar Albrecht Pommer. Albrecht

trouwde met Henny Sieval. En van die naam hebben jullie vast meer gehoord.

Even een korte herhaling:

De zwagers Galjaard, Kettenis en Plu, De Drie Musketiers, hebben de volgende Excelsior
nakomelingen: Van Deursen, De 1’Ecluse, Galjaard, De Graaf, Kettenis, Der Kinderen, De Koning,
Logemann, Mulder, Niehot, Niesthoven, Pannekoek, Pommer, Potters, Roest, Sieval, Smal, Taverne

en De Vink. Vind u het gek wanneer ik stel dat de geest van Plu nog steeds binnen Excelsior waart.

Toen ik zover dacht ik alles gehad te hebben. Enkele families behoorden dus niet tot het bovenstaand
7o... tot bovenstaande club.

Weet u wie ook familie is? Henk en André Lepelaar. Zij zijn volle neven van tante Bep Sieval, van
Oom Koos Sieval, weet je nog? Nou ja, dan behoren dus de Bergmannen ook tot de grote

Excelsiorfamilie. Henk en Dammes zijn immers zwagers.

Nog vragen? Helaas, die worden niet beantwoord. Het is mij inmiddels wel duidelijk. Jullie
worden bedankt. Mijn familie is het zwarte schaap van Excelsior. Ondanks het inzetten van
mijn vaders neef Wim Meijers en mijn neven, zijn wij de enige die niet tot de Excelsiorfamilie
behoren. Buitenstaanders dus. Bedankt. Maar goed, er zijn ergere dingen in het leven.

[Niet vermeld, maar wel logisch: mijn vader was een DOS-ser]

Voor ik over ga tot de overhandiging van het eerste exemplaar van het jubileumboek, sluit ik af
met twee stellingen:

1. Van alle Excelsiorvoorzitters waren er vier (Galjaard, Pommer, Pannekoek en De Koning)
familie van elkaar. Zij stonden in totaal 83 jaar aan het roer van Excelsior. En

2. Plu is duidelijk de pater familianus van Excelsior!



Geachte voorzitter, geachte aanwezigen.

Overmorgen wordt Excelsior 100 jaar. De vereniging bevindt zich in goed gezelschap. Ook de
vereniging Oud Leiden en muziekgezelschap Werkmans Wilskracht bereiken later dit jaar deze

eerbiedwaardige leeftijd.

3 Juni 1902. Wat zou ik graag die bewuste dinsdag hebben bijgewoond. Wat speelde er in de hoofden
van Kettenis, Plu, Van der Broek, Van Stralen en al die anderen?

Wat zou ik graag die gescheurde zak met op de hoek het reglement hebben opgehaald. Met mij zouden
velen ook die eerste jaarviering en de wandeling naar het Warmonderhek hebben beleefd.

Na dat eerste jubileum volgden er vele. Vele ervan heb ik zelf bewust meegemaakt. Veel leden niet.
Zij vertrokken naar elders of ontvielen ons.

De Leidsche Gymnastiek en Schermvereniging Excelsior is maandag stokoud. Iets wat niemand voor
mogelijk hield. Wij allen mogen dat vandaag meemaken.

De Gymnastiekvereniging Excelsior Leiden is maandag springlevend.

Maandag begint de vereniging bruisend en springlevend aan een nieuwe eeuw. Zij gaat op weg naar

een nieuwe toekomst. Een duistere weg, net zoals 100 jaar geleden.

Excelsior: stokoud, maar springlevend is de titel van het jubileumboek. Een document dat in een
notendop de historie van deze Leidse mannenvereniging vertelt. Een boek dat met zijn ruim 200
pagina’s eigenlijk veel te dun is. Excelsior heeft een rijke historie en zij heeft een rijk archief. Bronnen
waaruit ik mocht putten en bronnen die ik ter zijde moest leggen wegens plaatsgebrek. Om een
evenwichtig geheel te krijgen, was het maken van keuzes erg moeilijk. Met deadlines, technische
problemen en wat dies meer zij zal ik u niet lastig vallen. Vanaf deze plaats bedank ik iedereen, en niet
in het minst Carla, voor de hulp en steun bij de totstandkoming van dit jubileumboek. Wel kan ik
melden dat het eerste erratum, zoals dat bij goede boeken hoort, al bekend is. Op pagina 125 bij de
bestuursfoto staat abusievelijk Jan Guldemond. Bedoeld wordt Jan Breedeveld. Waarvan acte.

Het eerste exemplaar van dit kostbare bezit ga ik nu overhandigen. Niet, zoals wij in goed overleg
besloten, aan de nieuwe voorzitter Peter de Winter. Nee, aan een man die binnen Excelsior zijn sporen
heeft verdiend. Een man die veel jubilea heeft mogen meemaken. Een monument die bekend staat als
jeugdleider en bestuurslid. Een man die opklom van Lid van Verdienste naar Erelid en koninklijk
onderscheiden is. Aan hem overhandig ik graag het eerste exemplaar van “Excelsior: stokoud, maar
springlevend”

Arie de Vink, wil je naar voren komen?

Voorhout, 1 juni 2002

Emiel van der Hoeven



